
In liefde hebben wij losgelaten mijn allerliefste Piet, onze geweldige vader en trotse opa

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Spanbroek, 27 september 1943 Wognum, 25 februari 2020

 Marjan Loos–Zandbergen
 Simon
  Romy, Simon
 Carolien en Camiel
  Naiky en Kelly, Jordy, Indy
 Angelique
  Thijs, Timo, Sem
 Conny
  Jacky, Joy

Piet is thuis, waar wij de aankomende dagen met het gezin samen willen zijn.
 
Er is gelegenheid om afscheid van Piet te nemen en zijn gezin te condoleren op zondag  
1 maart van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur in ‘Museum het Loosje’, De Veken 24 
te Opmeer.
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Thuisadres: Oosteinderweg 31  |   1687 AA  Wognum

Wat zou ik zonder jou moeten
Jij veranderde m’n leven

Liet mij voelen wat liefde is
                                             William Janz


